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SCHOONHEID IS DE NAAM VAN IETS DAT NIET BESTAAT. 
EN DIE IK AAN DINGEN GEEF IN RUIL VOOR HET GENOT DAT ZE ME GEVEN.

Fernando Pessoa



MARIE-JO LAFONTAINE
Dance the World!
In de loop van de virtuoos opgestelde installatie en film Dance the World! van Marie-Jo Lafontaine, met vier 
opeenvolgende dansen en vier, of eerder vijf vrouwen bevangen van sensualiteit en indrukwekkend in hun schoonheid, 
worden passie, geweld en verlangen afgebeeld in de beweging en het ritme van de tango, de flamenco, de oosterse 
dans en vervolgens in de omwentelingen van een islamitische toldans. Bijgevolg kan in Dance the World! een 
metafoor van verlangen alsook van geweld worden ontwaart, en creëert het ook een portret van de vrouwelijke 
conditie en haar onafhankelijkheid, haar vrijheid overstegen door sensualiteit, lichaam en passie. Nochtans is de 
vermenigvuldigende aard in deze film niet enkel gevoelsmatig, choreografisch en politiek… 

Inderdaad, het onveranderlijke element in deze film, zijn semiotische stabiliteit, is ook de aanwezigheid van een 
spiegel die de ruimte waarin de vrouwen dansen omkadert en die in het tijdsverloop opduikt als een symbool van de 
film in de film –als een omgekeerde film- die de opnamen kan doorkruisen: die spiegel neemt de ontdekking van het 
beeld in zich op. En achter de vleselijke passie, de mythische dans en de eeuwige vrouw, haar planetaire conditie ook, 
voltrekt zich in alle eenvoud de overgang van zwart-wit naar kleur, van vaste opname naar beweging, het zwenken 
van de camera en vervolgens de klankband die hier een synthese van de gedempte poëzie van de kunstenares kan 
produceren… Samengevat een oversteekplaats van indrukken in een film die plots een spel van illusies over de aard 
van de illusie wordt.

Twee monumentale schermen waarop de film getoond wordt, telkenmale met een klein tijdsverschil. Het potenti-
ele polsslagverlies doorkruist constant het oeuvre van Marie-Jo Lafontaine) of voelt zich uiteindelijk gevoelsmatig 
gegrepen door deze wellustige lichamen, versneden ter hoogte van een blik die zich constant moet aanpassen aan 
hen, en waarvan de verhoudingen –deze van Felliniaanse reuzinnen- elke bezoeker overweldigt: duizelingwekkende 
figuren.



Vrouwen

Er zijn in deze voorstellingen van vrouwen die dansen zowel een choreografische cultuur (zuiders, mediterraan), een 
gevoelsdans (verleidelijk, erotisch, mysterieus in de tango, flamboyant in de flamenco, feestelijk in de oosterse dans, 
extatisch in de islamitische toldans), als een vrouwelijk silhouet van beweging die aan het lichaam zijn grootsheid, 
fijngevoeligheid of furie geven. Filmische opnamen gefocust op hand en hals, dicht tegen de huid zetten deze 
benadering van de vrouwelijkheid in de verf, de montage ervan accentueert het vleselijk karakter, nemen deze 
vrouwen waar in al hun mythische lichamelijkheid. Aldus lijkt deze film te navigeren in een soort hypertekst waar links 
beelden en geluiden verbinden, aan de keerzijde van ruimte en tijd, van de belichaamde, geseksualiseerde, 
geërotiseerde dimensie, van de dans en de wereld. Dergelijke beelden van vrouwelijkheid zijn ook deze van 
emancipatie, onafhankelijkheid en vrijheid die passeert via het lichaam, het verlangen, de wulpsheid, de liefde, 
de passie. En elk van deze vier dansen worden gedragen door culturen die, van Latijns Amerika tot mediterraan 
Europa en het oosten, hun historische representatiepatronen (opschik, uitdrukkingen, bewegingen) aantonen en via 
deze de onverzettelijke kracht van vrouwen. Het zijn dus oden.

Het zonderlinge van het verlangen en de wereld

Er blijft wel meer dan één onzekerheid over de stijlen en de dubbelzinnigheid der liefdesverhoudingen die Dance the 
World! overspoelen. De luxueuze en geraffineerde opschik van de toldanseres doet meer denken aan de innigste 
extase dan aan de godsdienstige geestvervoering van moslim monniken. En dan is er dat schitterend stel vrouwen 
die de tango dansen. Soms dansen ze, ingemetseld in elkaar, hun gelaten zo dicht mogelijk tegen elkaars lichaam, 
elkaars huid. In elkaar versmeltend drama, zwaartekracht, vrijheid, fijngevoeligheid, drift opwekkende blikken en 
glimlachen zijn de uitdrukkingen van dit intens verlangen, gloeiend heet. Raadselachtig is hun gedanste relatie 
tussen androgynie (kort haar, verdachte houdingen) en sappho-lesbisch (brandende blik, stevige handdruk, 
tastbaar, vleselijk). 

In dat opzicht lijken de vrouwen van Dance the World! wel bezeten van verlangen (naar elkaar, naar de wereld). 
En dat verlangen neemt vorm in een ruimtelijke voorstelling: van het spel tussen de naaste en de verder geplaatste, 
tot uitdrukking gebracht in de tango, van de strakke opname die Marie-Jo Lafontaine filmt, kort na elkaar dan langer. 
De lichamen der danseressen verwijderen zich, net als de muziek om te versplinteren in het geluidsniveau van de 
film. En de versmolten afstand en nabijheid in de dansbewegingen die figuren van verlangen scheppen, die het 
zonderlinge ervan metaforisch maakt, deze afstand en nabijheid gaan hand in hand met een andere ruimtelijkheid, 
dit keer een geluid voortbrengende, waarin de kijker verder gevoelsmatig ondergedompeld wordt.

Want een piano en een bandoneon, met hun nabije en verre klanken -net een uitgerekt, doorzichtig, open geluid- 
creëren een liefdevolle melancholie (de tangodanseressen zijn gefilmd in zwart wit) en al doende vergroot, verbreedt, 
verhoogt deze muziek de tijdelijke perceptie van dit werk. Aan het zonderlinge van het verlangen wordt dus een 
geluidssfeer gekoppeld: de muzikale compositie van Michael Fahres in Dance the World! doet denken aan die van 
Carlos d’Alessio in India Song van Marguerite Duras. Troebel perspectief, tijdelijk en ruimtelijk, afgeluisterd van de 
voortdurende ongelijke krachtige adem van dansende vrouwen.
Een ander element, zichtbaar dit keer, onderstreept deze waarneming van de wereld als subtiele instabiliteit, optisch 
en geluid voortbrengende begerenswaardige bevreemding, waargenomen dubbelzinnigheid. In de oosterse dans 
duikt plotseling een figuur op als een vreemd dier, in de achtergrond, minuscuul in de spiegel. Giraf of pauw? 
Eigenlijk zijn het de armen van de danseres die op een intrigerende wijze weerspiegelen en ons herinneren aan een 
specifiek thema uit Dance the World!, de afwijzing van gevoelsmatige zekerheden.

Overdracht, circulariteit, een modernistisch verhaal over duizeligheid…

Bij het herbekijken van de film duikt een nieuw, doorslaggevend element op, de spiegel. Of beter gezegd: de spiegel en 
de barokke luchter, de pronkerige schouwmantel, de sierlijsten van de ruimte… Kortom, de decoratie. 
Dit is, met andere woorden, een ruimte van betekenis. Het is niet alleen de plaats van de dans, de ontplooiing en de 
uitdrukkingskracht van het lichaam, maar het is een element –dat verder reikt dan mensenheugenis en van gedaante 
verwisselt door hetgeen het weerspiegelt- dat de choreografieën van de vrouw en de onzekerheid der stijlen doorkruist.



Welnu, frontaal op de camera maar achter het motief van het dansend lichaam is de spiegel altijd aanwezig, de spiegel 
dus het beeld: de geschiedenis van de uiterlijke schijn en het beeld in het beeld, tegengesteld, omgedraaid zoals 
zoveel metaforen van de fotografie, de video, de cinema. En de aanwezigheid van die spiegel doet naar Dance the 
World! op een andere manier kijken. Niet langer als een plaats in de plaats waar de figuur van de vrouw ontdekt en 
onderzocht wordt. Maar als een beeld in een beeld dat ons eraan herinnert dat het oeuvre van Marie-Jo Lafontaine, 
ongeacht het benaderde onderwerp, ook het medium dat het overbrengt onderzoekt, de geheime esthetiek ervan 
ontneemt, de beperkingen bloot legt van de fotografie, de video, de installatie… 
Zodoende zijn kleuroverdrachten en mentale gewaarwording, dialogen tussen het vaste beeld en het bewegende 
beeld waaronder ook draaiende effecten,  allemaal experimenten rond zichtbaarheid in Dance the World.

Dance the World! kent dus in de eerste plaats een kleurenwisseling: de overgang van zwart wit naar kleur zorgt ervoor 
dat de film, bij het begin van de tweede dans –de flamenco- zich verder ontwikkeld in een fel kleurengamma 
(rood, saffraan, goud, purper…) dat bijdraagt tot de symboliek van passie waarvoor deze film de ontdekkingstocht is 
(het geweld of de glans, de symbolische waarde van rood in Méditations sur un cheval de bois et autres essais sur la 
théorie de l’art  volgens Ernst Gombrich). Gemonteerd als installatie tonen de zeven schermen hun vuurrode ruggen, 
opgevat als monochromen, die in het oeuvre van Marie-Jo Lafontaine een frequent gebruikte werkwijze, schriftuur 
en plasticiteit blijven. Maar dit effect van chromatische redekunst van het beeld doet de film overhellen van een soort 
abstractie naar droomrealisme. Op het eind van Dance the World!, als met de toldanseres het zwart wit terugkeert, 
plooien de beelden op zichzelf terug als een nieuwe soort van cirkelvormigheid, van draaiing. 
                                                       
Ringvormige constructie, choreografische draaiing, planetaire cirkelvormigheid? Dit kleureneffect wordt tegelijk 
gepresenteerd als een essentieel bestanddeel van plasticiteit, van het stilistische, het symbolische, maar ook van 
de herhaalde gewaarwording in de film, mentaal en cognitief. Is het daarom dat de werveling van die felle kleuren, 
natuurlijk begeleid door kwellende geluiden van de klankband, onweerstaanbaar opwekt, wat neurologen bestudeerd 
hebben in de mentale beeldtaal als hallucinatie of hypnose? De draaiende beweging is inderdaad geboren uit de 
overgang van het vaste naar het bewegende beeld en omgekeerd, van de gelijktijdig middelpuntzoekende en 
middelpuntvliedende kracht van het gefilmde beeld. Wat betreft de hypnose en de hallucinatie, was het 
cinematografisch ruimte-tijd gegeven er heel snel, vanaf bijvoorbeeld Dr. Mabuse van Fritz Lang, de schatbewaarder 
van de fictie, de plastische en optische effecten. Bijgevolg vormen draaiende bewegingen en mentale beeldtaal de 
schitterende metafoor van Dance the World! Het beeld dat zich in een bocht keert wordt de cirkelvormige 
afspiegeling van de wereld: ondergedompeld in deze ruimte die tegelijk gesloten en beweeglijk is, wordt de kijker 
gegrepen door de duizeligheid die voortkomt uit deze immense schermen. Door de hallucinerende onbeweeglijkheid 
van hun beeldvlakken en de beweging van het schouwspel dat ze uitzenden versplinteren en ontwrichten ze de 
waarneming die de kijker van de beelden en geluiden in Dance the World! heeft.

Want in een dergelijk verhaal van voorbijtrekkende beelden en hun duizelingen, is er uiteindelijk nog een andere 
overdracht: het omzetten van visuele tekens in geluidstekens, muzikale tekens, uitgezonden vanuit meerdere 
ruimtelijke bronnen. Zij dragen bij tot de onderdompeling van de kijker –de toehoorder- in deze dronken, dubbel-
zinnige, uitvergrootte, ontdubbelde wereld. Daar, in deze klankenregen, schuift het beeldenpakket van alle 
decoratieve elementen zoals opschik, hoofddoeken, flamenco hakken, oosterse juwelen, geruis van derwisj stoffen  
in de muziek van Michael Fahres. Hier komt de geluidspoëzie van Marie-Jo Lafontaine tevoorschijn, en de muzikale 
motieven die de composities doorkruisen en haar beelden begeleiden: lichaamsgeluiden, vrouwelijk gehijg tussen lust 
en verschrikking, rukwinden die als een sluier de klanksfeer van de film bedekken, lachbuien die deze doorkruisen, 
tromgeroffel en andere oorlogsgeluiden die dit werk bespoken. En waarvan het slot van de sfeervolle, zich herhalende 
en elektrasymfonische, oceanische klankencompositie van Dance the World! de plots vanzelfsprekende conceptuele 
dimensie onthult: de mate van  treurnis. Van de vrouw en van kunst als illusies. 

Alexandre Castant.

www.marie-jo-lafontaine.com
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DANCE THE WORLD
 videokunst, performances en fotografie met als thema ‘dans’ in KNSTWRK, 

Fort 5, Edegem van 13 tot 24 mei 2021.
Een organisatie van KUNSTWERK vzw en lokaal bestuur Edegem

MARIE-JO LAFONTAINE ‘Dance The World’, video-installatie | NATHALIE VANHEULE ‘Coulour 
of water’ en ‘Burning eyes’,video-installatie en performance | JUDITH CLIJSTERS ‘you and me 
anytime anywhere’, performance  | KAORI ISHIGURO ‘Hachō’, performance | MARC WELLENS

 ‘Hedendaagse dans.... beweging-emotie-expressie’, fotografie

www.orfeo.be/dance-the-world


